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Redactioneel

Als een Nederlandse sporter een medaille wint op een aanspre-
kend evenement als de Olympische Spelen, komt de kampioen
in de Tv-studio om te praten en lovende woorden in ontvangst
te nemen. Iedereen is plaatsvervangend trots. Of het een win-
naar of een winnares is, maakt weinig uit; het gaat om de top-
prestatie. Maar dat zijn zeldzame momenten. Het maakt name-
lijk wel uit of je vrouw of man bent in de sportwereld.

Buiten de grootste evenementen zijn sportvrouwen veel minder
in beeld. Men heeft dit eens geturfd en kwam op tien procent
van de zendtijd voor sport. Vrouwen zijn bovendien anders in
beeld: wat zegt een krant nu eigenlijk met de kop “Niet voor
mietjes” als het artikel over damesrugby gaat? Waarom presen-
teert Leontien van Moorsel haar damesploeg als wielerbabes?

De positie van vrouwen in de sport is in veel gevallen heel
anders dan die van mannen. Een voetballer in de eredivisie
verdient aardig tot zeer goed, afthankelijk van zijn marktwaarde.
De speelsters in de eredivisie voor vrouwen, die in Nederland
nog maar kort bestaat, krijgen een onkostenvergoeding. En ter-
wijl in de breedtesport vrouwen zelfs iets vaker actief zijn dan
mannen, raakt die verdeling steeds verder uit zicht naarmate je
hoger komt in de sportbesturen.

Een onderzoekende blik op de sportdeelname van allochtone
meisjes en vrouwen wijst uit dat zij in vergelijking met andere
groepen achterblijven. En dat er van gemeentelijke sportbudget-
ten relatief meer terechtkomt bij mannen. En meer bij autoch-
tone dan bij allochtone volwassenen. Dat spoort niet met de
gedachte dat sport hét beleidsmiddel is om integratie en eman-
cipatie te bevorderen.

Redenen genoeg om een themanummer uit te brengen over
vrouwen en sport.

Behalve een kritische blik werpen op sport en sportbeleid, is
het ook zaak om te kijken welke projecten vruchten afwerpen.
Een brede aanpak gericht op jongeren om ze meer te laten
bewegen en te informeren over gezonde voeding bijvoorbeeld.
De populariteit van vechtsporten benutten om meisjes te wer-
ven voor de sport en zo hun zelfvertrouwen en weerbaarheid te
vergroten. Of allochtone vrouwen motiveren om andere vrou-
wen in beweging te krijgen.

Deze mix van kritisch kijken naar sport, sekse, etnische achter-
grond en seksuele voorkeur met het belichten van interessante
initiatieven, vormt hopelijk een inspiratiebron voor lezers om
zelf -letterlijk of beleidsmatig- te blijven bewegen.

Henriétte Neuijen



